
Spikeriders on Tour dag 1 Zaterdag 18 Juni 2016 Van Spijkenisse naar Hippolytushoef 197,1 
kilometer 

 
 
 
Het vertrek is daar!  Gaat dit lukken? Best wat gespannen. Hobe, Brenda en Stan zijn er om 7:30 uur. 
Gisteren voor het eerst ook de bagage op de fiets gezet. Had niet verwacht dat die er zo zwaar van 
zou worden. Rijdt echt anders. 
Marion had pa wakker gebeld, de arme man. Leuk dat ie nog even kwam. Het eerste deel van de reis 
is bekend. Hebben we al getraind, met het pondje naar Maassluis en daarna richting Den Haag. 
Het windje is niet gunstig maar ik heb er zin in. Na 48 kilometer al rijdt Hobe lek. Hoop dat dit geen 
voorbode is voor de rest van de trip! 
De Noordzee kust is mooi. De badplaatsen, vissersplaatsen. Ik vind het inspirerend.  
Bij Velsen nemen we de tweede pond.  Ik wist niet dat die daar was eigenlijk maar het mooie is dat  
hij gratis is  vandaag , althans we worden niet gevraagd te betalen. 
Daarna langs het AZ stadion en verder. 
Hippolytushoef ligt echt ver weg. Dicht aan de afsluitdijk. Zwaar die laatste kilometers met veel wind.  
Was zo wie zo een matige dag voor wat betreft het weer. Geregeld moest het regenpak aan. 
Als we na ruim 197 kilometer aankomen bij Recreatiepark Wiringherlant zit de eerste dag erop. We 
krijgen een nette kamer in een schilderachtig vakantiehuisje. Fantastisch dat we de overnachting 
gesponsord krijgen voor ons doel. Opgetogen poseren  we in een bootje voor de deur. Het eten in 
het kleine restaurantje smaakt me goed. Heerlijke steak.  Met twee Texelse biertjes Skumkoppe 
achter de kiezen val ik heerlijk in slaap. 



 

 

De eerste lekke band De oversteek bij Velsen 

 

 

 

Het AZ Stadion In het bootje voor ons huisje 
 
  



Spikeriders on Tour dag 2 Zondag 19 Juni 2016 van Hyppolytushoef naar Westerbroek 190,7 
kilometer 

 
 
Dag 2 van onze tour van Hippolytushoef naar Westerbroek bij Groningen. 
De eerste horde is de afsluitdijk. Die is saai en lang en met windje tegen. 45 km plezier. Ik merk dat 
mijn fietsbroek de eerste dag niet goed heeft gezeten en ben daar niet blij mee. 
Na de afsluitdijk volgen we de Waddenzee  richting Harlingen. Wat een weidsheid hier. 
Mooie natuur ook met vogels die elkaar waarschuwen als we eraan komen. 
Harlingen zelf kennen we al van de Elfstedentocht en vervolgen onze weg over de Friese paden. 
Iedere keer als we wegdraaien van de waddenkust en beetje een gunstige wind hebben navigeert de 
Garmin ons terug naar de dijk. Wordt een pittige dag zo. Geruime tijd is dit onze omgeving met veel 
schapen en hekjes die we zelf moeten openen. De paden liggen op sommige plekken echt 
volgescheten dat het lastig is een goed stukje asfalt te vinden. Hoort bij de experience zullen we 
maar zeggen. In Oude Bildtzijl lunchen we heerlijk in een dorpscafé. 
Wat ons opvalt hier in Friesland  is het aantal kleine huisjes en twee onder een kap woningen met al 
die ruimte. Waarom zo krap en klein vragen we ons af. Zal vast te maken hebben gehad met de 
welvaart vroeger.  

 

 

De Lange lange afsluitdijk Wat een ruimte in Nederland 
 



  
Lekkere paden Vee bij het Lauwersmeer. 
 

 
Visserschepen bij het Lauwersmeer 
 
Vervolgens gaat de tocht verder naar het Lauwersmeer. Ook weer zo'n mooi stuk natuur. Voorbij het 
meer zakken we af naar het zuiden. Voor het eerst ook windje beetje mee en dat is best lekker. We 
lachen om een bekrompen restauranthouder die een fietser wegstuurt die zijn fiets op een volledig 
leeg terras had geparkeerd. Toegegeven er stonden bordjes maar ons ontgaat even het waarom. De 
wielrenner schudt zijn hoofd en rijdt weg.   
Vervolgens door naar Groningen. Ik zie de Martini toren in de verte. Moet ook even denken aan die 
tijd dat pa hier in het academisch ziekenhuis lag. Deprimerende gedachte. Zie mijn moeder , broertje 
en mij ook nog zitten in een troosteloos café voordat we naar het bezoekuur mogen. 
Verder gaat de reis, op naar van der Valk Westerbroek die ons een overnachting heeft aangeboden 
tegen een gereduceerd tarief. We verblijven in een bijgebouw waar we, enigszins tegen de regels, de 
fietsen in de kamer parkeren. Wel zo makkelijk.  
Vaderdag is het. Ik mis thuis. ‘s Avonds eten we te midden van veel families een goed bord pasta. 
Daarna naar bed. Morgen vroeg dag om naar Hellendoorn te gaan. 
 
 
 
 
 



Spikeriders on Tour dag 3 Maandag 20 Juni 2016 van Westerbroek naar Hellendoorn  165,8 
kilometer 

 
 
In de planning is dit een lichte dag met slechts 165 km. Maar in de praktijk loopt het even anders. De 
weervoorspellingen zijn niet goed. We besluiten om 4 uur op te staan het ontbijt over te slaan en om 
5 uur te vertrekken om het slechte weer voor te zijn. 
De eerste 75 km zijn droog maar de route leidt ons over onverharde of slechte paden.  Dan weer 
door het bos, dan weer door een akker en de ondergrond is ook sterk wisselend van gravel tot 
ongelijkmatige stenen en af en toe bobbelig asfalt. Het valt mee dat we niet lek rijden. 
 
Met Zuid West tegen, de wind is vanaf dag 1 eigenlijk gedraaid met dus continue windje tegen, en 
vanaf het middaguur regen is het een zware dag. Mijn zitvlak doet zeer en de snelheid is er niet. 20 
gemiddeld. Ik heb er zwaar de pest in. 
We stoppen bij een lokaal bakkerijtje waar we een koffie en appelgebak scoren. Daar waren we wel 
aan toe. De drie mensen die we daar gezien hebben zijn zo’n beetje de enigen die we de hele dag 
zien! Ik zie de schoonheid van de Drentse en Twentse dorpen met mooie boerderijen en de landelijke 
omgeving; we treffen ook nog hunebedden. Grappigste moment van de dag is onbetwist het 
moment dat we even stoppen bij een kudde geiten. Hobe en ik willen een foto maken maar als snel 
wordt hij omringd door de kudde die het idee heeft dat er eten valt te scoren. Het is nog een hele 
toer om weg te fietsen.   

  
 



Na een hele zware dag zijn we blij als we Hellendoorn bereiken. Nog een klimmetje naar hotel de 
Uitkijk. Wat een prachtige accommodatie. We krijgen de kamer gesponsord. Een lieve mevrouw 
geeft ons tekst en uitleg. Wij vertellen over ons avontuur.  
Lig nu met twijfel op bed. Morgen komt Rob Harmeling. We moeten echter 208 km fietsen naar 
Arnhem. Weet niet of dat gaat. Wil echter niet zo snel de kop laten hangen. We zien wel. 
‘s Avonds eten we heerlijk. Geitenkaas vooraf asperges als hoofd. Super. Blij ook om met Marion te 
hebben gesproken (we bellen eigenlijk elke dag even). Mis haar en de kids. 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Spikeriders on Tour dag 4 Dinsdag 21 Juni 2016 van Hellendoorn naar Nijmegen 155,5 kilometer 

 
 
Vandaag afgesproken met Rob Harmeling. Toch wel spannend. Hoe zal het zijn? 
Fysiek ben ik niet echt top dus met enig gas van zijn kant zijn we aan de beurt. 
Het welkom is hartelijk. Hij heeft zelfs een potje spijkerbalsem voor ons als we vertellen dat de 
spiertjes ’s ochtends toch we stram zijn het eerste uurtje. 
We rijden ruim 55 km op, Rob wijst ons de weg, en praten over van alles. Lekker vaartje, leuke gast. 
Passie voor de fietssport en zijn bedrijf Sportgeluk. Wat top dat hij belangeloos tijd maakt voor ons. 
Nadat we een foto hebben gemaakt scheiden onze wegen. Het was gaaf en gaf een welkome lekkere 
energie boost. We nemen even een korte pauze genieten even na van deze ochtend. 

  
 
Direct nadat we de geprogrammeerde route hervatten worden we weer offroad gestuurd.  
We zijn er eigenlijk wel klaar mee en besluiten zelf de route in te geven alhoewel het bord ‘Let op er 
kan nog een koe aankomen’ wel hilarisch is natuurlijk . 



 
 
We vervolgen de route van plaats naar plaats maar dan via prettigere fietspaden; Stukken beter. We 
besluiten ook een stukje uit de route te halen. Dat voelt in eerste instantie als een nederlaag maar 
met ons tempo, wel wat lager dan met Rob, en het moment op de dag is het beter zo. Ik ben wel blij 
dat mijn zitvlak beter aanvoelt dan gisteren. 
In Zutphen stoppen we om even foto te maken van de omgeving. We blokkeren de dijkweg en een 
ouder paar op ebikes moet daarom stoppen. Als ik ver excuseer ontstaat een leuk gesprek. Vind ik 
ook erg leuk. De tocht, voorbereiding en alles erom heen geeft veel positiviteit en energie.  
  
Uiteindelijk bereiken we Arnhem en vervolgens Nijmegen. 
Daar zien we vlak over de brug een hotel. Aangezien we vanaf vandaag geen hotels meer hadden 
geboekt is er even de twijfel. 155 km is te weinig voor mijn gevoel maar aangezien er een grote bui 
start ben ik blij met onze keuze om te stoppen. 
Het hotel zelf is weinig inspirerend maar met ons ritme van douchen, eten, EK wedstrijdje kijken (op 
zijn minst een helft) en in slaap vallen maakt dat het eigenlijk weinig uitmaakt. 
 
  



Spikeriders on Tour dag 5 Woensdag 22 Juni  Van Nijmegen naar Oirschot 184,9 kilometer 

 
 
We hebben geen eindpunt en hotel gereserveerd maar vertrekken in ieder geval richting Limburg. 
Hobe wil zijn maat Arie bezoeken in Maasbracht. De hoogtemeters die de navigatie presenteert 
maken dat ik benieuwd ben of we vergelijkbaar klimwerk krijg als in Limburgs mooiste. We gaan het 
meemaken waarbij de optie om via Sittard te gaan een keuze is de we later gaan maken. We kunnen 
ook wat verder gaan dan het bedachte eindpunt Nederweert. Eerst maar eens op pad. 
 

  
 
Onderweg zie ik het bordje Kevelaer. Ben even gestopt om een foto te maken. Gisteren nog hard 
nagedacht om ernaar toe te rijden. Maar was voor mijn gevoel te ver. Ik denk aan pa, zie hem aan de 
tafel zitten met een rozenkrans. Kevelaer moet hem steun geboden hebben toen we het 
bedevaartsoort hebben bezocht. Moet in 1983 of 1984 zijn geweest. 
We rijden verder onder andere  via Arcen. Ik herken de Hertog Jan brouwerij die ik met ma en 
Chretien heb bezocht ooit. Leuk, daar is niets veranderd maar helaas komen we er niet bij omdat de 
weg is opengebroken. Verder gaat het naar Maasbracht, waarbij de navigatie me nog wel even van 
de wijs brengt. De Garmin zegt links af, de iPhone rechtsaf, Hobe’s navigatie wijst weer een andere 
kant op en een bord tot slot weer want anders. Om gek van te worden maar goed als dit het grootste 
probleem van de dag is hebben we eigenlijk weinig te klagen.  



Arie heet ons hartelijk welkom en we krijgen heerlijke eitjes. De mannen hebben elkaar al enkele 
jaren niet gezien en het is mooi het weerzien te aanschouwen. Voel me beetje bezwaard maar we 
moeten weg. Het is half 4 en we hebben pas 105 km gereden. Balen is het dat Hobe zijn balhoofd 
speling lijkt te hebben. Twee fietsenmakers geven aan dat het ok moet zijn maar lekker fietst het niet 
geeft hij aan. 

 

  
 
We rijden verder met als doel Eindhoven nu. Nederweert komt te vroeg en we willen wat extra 
kilometers maken. Het gaat lekker. De zadelpijn deert me minder en we zijn zo in Eindhoven. Het 
hotel dat we vinden ligt in Oirschot. Nog 15 km.  Na 185 km zit de dag erop. Hobe’s klasgenoot van 
20 jaar geleden komt langs. Leuke kerel die Erik Drenth met mooie verhalen en toch wel een positief 
punt van Facebook. Contact, ook al is het van lang geleden, is snel gelegd. 
Morgen even afwachten. Er is heftig weer voorspeld. Vandaag is in ieder geval binnen. De eerste 
volledig zonnige en droge dag. 
 

  



Spikeriders on Tour Dag 6  Donderdag 23 Juni 2016 Van Oirschot naar Vlissingen 168, 8 kilometer 

 

 

 

We gaan vandaag in westelijke richting naar de Zeeuwse kust. Ook vandaag hebben we weer geen 

hotel of vast eindpunt vastgesteld. Bij Bergen op Zoom moeten we een keuze maken om onderlangs 

te gaan en Cadzand Bad, waar ik met mijn ouders vele zomervakanties heb doorgebracht, aan te 

doen of via Walcheren te gaan. De weersvoorspellingen beloven in ieder geval niet zo veel goeds met 

weer een code geel en zware onweersbuien voorspeld. De dag begint echter goed en we rijden 

wederom door weids Nederland met hier veel bedrijven die bomen kweken en dergelijke. We blijven 

ons hardop verbazen over de kreet Nederland is vol. Ook hier weer zeeën van ruimte.Vlak voor Breda 

horen we de eerste donderklappen. Een lange trein met alleen maar Fordjes staat stil op het spoor 

en blokkeert een overweg. Zou er een stroomstoring zijn? Regenkleding maar weer aan en verder. In 

Breda maken we wat foto’s bij de koepel en gaan vervolgens door naar Bergen op Zoom.  

  
 

Het beloofde slechte weer blijft uit en na enkele uren is het zelfs weer aan het opklaren. Vlak voor de 

stad stoppen we nog bij een oorlogskerkhof. Niet zo groot als in Normandië maar het blijft toch 

indrukwekkend zo rij met witte kruizen. Waarschijnlijk veel jongens die niet veel ouder zijn dan onze 

zonen.  



  
 

We nemen het besluit om richting Vlissingen te rijden. Hobe zijn knie speelt op en aanzetten is lastig. 

Via het Rijnschelde kanaal gaat het verder Zeeland en via Goes bereiken we Vlissingen. Windje was 

aangenaam deze keer dus de laatste kilometers gingen heerlijk. Toch was het weer een lange dag en 

we zoeken een hotel. Eerst maar eens de stad in rijden. We zien niet direct wat inspirerends 

alhoewel de eerste tekenen van de kust toch wel blij stemmen. Na zoveel dagen zien we die weer en 

dat betekent toch dat we op weg zijn naar Spijkenisse. Ik zoek op mijn navigatie de optie hotels en 

vind al snel een Golden Tulip. We fietsen er heen en na 2 kilometer zien we Strandhotel Westduin 

Vlissingen. De prijs is hoog vanwege de laatste vrije kamer maar nadat ik heb uitgelegd wat ons doel 

is krijgen we een mooie korting. We lopen het duin op om even naar de zee te kijken. Geeft op de 

een of andere manier een lekker gevoel om weer aan de kust te zijn. 

 
 

Ondanks dat het hotel beschikt over een zwembad ploffen we na het diner in het redelijk basic 

restaurant neer op bed en na wat kastje kijken is de dag voorbij. 

 

  



Spikeriders on Tour Dag 7  Vrijdag 24 Juni 2016 Van Vlissingen naar Huis!   158,2 kilometer 

 
 

Ik heb uitgezien naar deze dag. Zo gaaf om via de Zuid Hollandse eilanden via Stellendam en 

Hellevoetsluis naar huis te rijden. Enigszins balen om bij het fietsenhok aan te komen en de tweede 

lekke band aan te treffen. Minder begin van de dag.  Hobe is wel bedreven in het vervangen van de 

band en we kunnen redelijk snel op pad. Nog wat fris maar wel droog rijden we naar de Neeltje Jans 

en naar Schouwen- Duiveland. Burg Haamstede richting Renesse. In de verte zien we Port Zeelande al 

liggen. Dan even een korte blokkade. Concert at Sea wordt opgebouwd en een groot podium 

blokkeert ons fietspad. We kunnen er gelukkig omheen en verder gaat de rit. Totdat we even 

verderop worden tegengehouden door een man in een geel hesje bij een ander opgebouwd 

evenementen terrein. Dat bleek het NK wielrennen te zijn er we konden dus niet verder. Twee 

kilometer terug via de Grevelingen was het advies… Er zat niet veel anders op en nadat we het 

tunneltje bereikt hadden waar we een andere route konden kiezen bleek Rotterdam ineens nog 87 

kilometer ver te zijn. Wat een mindfuck. Geen Zuid Hollandse Eilanden en geen 40 kilometer tot 

thuis. Het heeft even wat kilometers geduurd voordat we weer in ons vel zaten. De pijn in onze 

zitvlakken drukt wel even door dan. In Oude Tonge besluiten we even te stoppen om wat eten te 

halen. Hobe zoekt naar iets voor zijn zitvlak en loopt tot mijn verbazing de Bruna in om vervolgens 

met enveloppes gevuld met luchtkussentjes folie naar buiten te komen. Hilarisch. We hebben er hard 

om gelachen, hij met enveloppes in zijn kruis en ik die om de haverklap met een gelukzalig gezicht 

mijn kruis sta in te zalven. Nadat we de Heijnenoord hebben gepasseerd rijden we Rotterdam binnen 

via Zuid. Eerst langs de  Kuip en daarna naar de Erasmusbrug. Gaaf gevoel, het fietsen gaat ineens 

weer prima.  



 

 
 

  
 

We maken wat foto’s bij Erasmus EMC en willen via de Maastunnel naar huis. Dat gaat even niet 

door want de lift is stuk en ik heb even geen trek in de roltrap met die wielrenschoenen. Terug dus 

via de Erasmusbrug en via de Dorpsweg en Groene Kruisweg verder. Die laatste paar kilometers 

duren lang maar als we dan de Spijkenisse brug over zijn (nee hij was niet open) is het prachtig om de 

Johan van der Poortenlaan in de sturen en daar de familie en buren te zien.   

 

 

 

  



Spikeriders on Tour  Dag 8 Zaterdag 25 Juni 2016  de EMC Tour 81,2 kilometer 

 
 

Vandaag lekker kunnen uitslapen. We hebben om 9:30 afgesproken bij Het Rotterdams Topsport 

Centrum. Rowan wil toch graag meerijden. Wel een risicootje want hij heeft deze afstand nog nooit 

gereden. De weersvoorspelling is ok dus we wagen het er maar op. 

De tour is niet zo druk als De Elfsteden of Limburgs Mooiste maar sfeertje is prima. Marion en Lisa 

zwaaien ons uit.  De eerste kilometers gaan lekker, windje staat goed en al snel doemt de 

Brienenoord op. Daar staat Clarice langs de kant. Top zoals ze ons al die tijd heeft gesupport. 

Achteraf bleek dat Clarice en Marion via de app al contact hadden gehad. De Brienenoord bleek geen 

opstakel voor Ro en verder gaat de reis. De eerste 45km zitten er eigenlijk zo op. Daarna verder via 

zuid Westelijke richting en het windje toch wel wat ongunstig. Zie eigenlijk wel uit naar het eind. Ik zit 

niet lekker meer en ook Hobe heeft het wel even gezien met het fietsen. Ro houdt zich kranig en ook 

de Heijnenoord tunnel verteert ie goedt. Trots op mijn zoon. 

Als we uiteindelijk weer richting de Kuip rijden weten we dat het volbracht is. Als we onder de boog 

doorrijden worden we staande gehouden door de spreekstalmeester. Brenda had hem geïnformeerd 

over onze tour. Een kort gesprekje en naar ons support. Marion en Lisa zijn er ook Brenda, Stan en 

zijn schoonmoeder en enkele collega’s van Hobe waaronder Jacqueline die de hele week op 

Facebook leuke posts heeft gemaakt van onze tour en foto’s. Had onderweg wel wat 

geëmotioneerde momentjes maar nu was het gewoon goed. 



 

 

 
 

’S Avonds bel ik ma en post ik een klein verslagje op Facebook plus een ‘dankjewel’ als afronding van 

onze tour. 1302,2 km en ruim 6300 euro sponsorgeld. Ben er blij mee. De post eindigend met een 

foto van Pa en de tour aan hem opdragend brengt emoties mee maar het is goed zo. Ik kan door.  

 

 


